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Fig. 141 Close-up of Coptic Bible: St. Geofge & the Dragon
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De Britse historicus Bill Cooper beschrijft

in zijn boek “"Na de vloed” tal van oogge-
tuigenverslagen. Ze maken melding van tal
van dinosauriérachtigen en vliegende rep-
tielen met name in Engeland en Schotland.
De vroegste overgeleverde Europese
beschrijving van reptielachtige monsters
stamt uit 336 voor Christus. , Een ervan
doodde koning Morvisius (Morydd) en at
hem op. De Belua slikte het lichaam door
zoals een grote vis een kleine doorslikt”
(Geschiedschrijver Geoffrey van Monmouth,
1100-1154).

.Dicht bij de stad Bures, bij Sudbury,
verscheen onlangs een draak, groot van
lichaam, met een gekroonde kop, tanden
als een zaag en een staart van enorme
lengte. Nadat het de herder van

de kudde had gedood, verslond

het dier vele schapen” (Britse
kroniek uit 1405). Het monster
werd door de plattelandbewo-
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ners met vereende krachten aangevallen en
ten slotte verdreven.
.Het was aan het einde van november en
begin december laatstleden, dat vele men-
sen op het platteland draken zagen in het
noorden die snel naar het oosten vliogen;
waaruit zij concludeerden dat hun voorspel-
lingen uitkwamen en dat er zwaar weer zou
volgen” ("A Statistical Account of Scotland”
1793). Volgens Cooper zijn er een tiental
verslagen bekend tot 1200 jaar terug die in
de kern hetzelfde mededelen.
,De bossen rond kasteel Penllin, Glamor-
gan, hadden de reputatie dat zij werden
bewoond door vliegende slangen, die de
schrik waren van oud en jong. (...) Het wa-
ren geen verhalen om kinderen schrik aan
te jagen, maar een echt feit, vertelde
de oude man. Zijn vader en oom
hadden er enkele gedood omdat
zij de kippen aanvielen” (Au-
teur Marie Trevelyan, 1909).
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